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Beste ouders, leden en sympathisanten Een nieuw werkjaar staat voor de deur, 

en wij zijn er helemaal klaar voor! Met maar liefst 33 leiding zetten we ons dit 

jaar vol energie en enthousiasme in voor elke activiteit, elk weekend, op beide 

kampen en natuurlijk op onze evenementen. Het jaarthema dit jaar is 

scoutentiek en dat nemen we bij Scouts Beernem echt ter harte. Samen met je 

vrienden naar de activiteiten komen, échte spelletjes spelen in plaats van achter 

de Playstation of Xbox te kruipen, 10 dagen op kamp zonder gsm, een 

driedaagse stappen met enkel een kaart om te navigeren… Dat is de pure, 

authentieke scouts ervaring die wij willen blijven doorgeven. En dat maakt ons 

trots. Want Scouts Beernem is al 64 jaar keihard. En ook dit jaar gaan we er 

weer keihard voor!  

Stevige linker, De groepsleiding  

  

Voorwoord 
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Scouts Beernem is nog steeds digitaal. 

Dit scoutsjaar werken we wederom met het online-inschrijvingssysteem van 
vorig jaar, namelijk stamhoofd. Adresgegevens, telefoonnummers, e-
mailadressen, medische gegevens, etc. kunnen met een simpele klik toegevoegd 

en/of aangepast worden. Ook is het voor ons makkelijker om zowel leden, ouders 
als de huisdokter te contacteren. 

Wat moeten jullie doen? 

Ga naar de website https://inschrijven.scoutsbeernem.be/ 

Maak een account aan of log in met je gegevens van vorig jaar.  

Schrijf uw kind(eren) in. Alles wijst zichzelf uit na het aanmaken van 
uw account. Zijn er toch nog vragen? U kan ze altijd stellen via 
info@scoutsbeernem.be of via onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/scoutsbeernem). 

 

Vermits er dit jaar een ledenstop is, raden wij aan zo snel mogelijk in te 

schrijven. Zit de tak toch vol, dan kan je inschrijven voor de wachtlijst zodat je 

volgend jaar zeker kan aansluiten.    

Inschrijven 

https://inschrijven.scoutsbeernem.be/
mailto:info@scoutsbeernem.be
https://www.facebook.com/scoutsbeernem
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Avondmarkt 

26 september  ‘25 

Dag van de Jeugdbeweging  
17 oktober ‘25 

Oktoberfest 
18 oktober  ‘25 

Spring in’t veld 

25 - 26 oktober ‘25 
Spaghettiavond 
7 Maart ‘26 

Klein kamp 
4 juli tot 11 juli ‘26 

 Groot kamp 
22 juli tot 1 augustus‘26 

Kalender 
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Hey lieve kapoentjes, jullie leiding staat te popelen voor het nieuwe jaar, hopelijk 

jullie ook! De kapoentjes zijn een bende vrolijke zotten, altijd klaar om te ravotten. 

En vergeet niet: bij de scouts mag je best een beetje vuil worden… dus laat je de 

allermooiste kleren lekker thuis! 

 

Zaterdag 06/09: STARTDAG (10u -17u) 

Helaas pindakaas, deze toffe activiteit is al voorbij!! We hopen jullie snel terug te 

zien.  

Zaterdag 13/09: Modderspelletjes (14u -17u) 

KLI KLA KLODDER HIER KOMT DE MODDER. Trek jullie beste scouts kleren aan 

zodat we er volop voor kunnen gaan.  

Ps. zet de wasmand maar al klaar.         

Vrijdag 26/09: Avondmarkt (21u -02u) 

Dit is geen officiële activiteit, maar zeker een leuke avond, kom dus eens langs 

met je vriendjes en ouders voor een drankje of twee of drie…        

Zaterdag 11/10: Schattenjacht 14u -17u) 

Wie is je schat? Vandaag gaan we op schattenjacht! We volgen aanwijzingen, 

raadsels en misschien zelfs voetsporen van een piraat. Onderweg kom je vreemde 
dingen tegen die je slim moet oplossen. En wie weet… is dé echte schat wel 
dichterbij dan je denkt! 

Zaterdag 01/11: Halloween (17u -20u) 

Deze activiteit is samen met de wouters. Het is bijna Halloween! Trek je engste 

en griezeligste verkleedkleren aan. We gaan griezelen, lachen en misschien een 
beetje bibberen. Durf jij langs alle enge plekken te gaan om snoep te verdienen? 

             

Zaterdag 15/11: Swingpaleis (14u -17u) 

Swing die heupen maar al los, want vandaag gaan we to-ta-loss, viiivaaaa de 

romeo’s    

Vandaag doen we een muzieekkk quizzzzzz!!!! 

Zaterdag 29/11: Beestenboel (14u -17u) 

MIAUWMIAUW WOEFWOEF KNORKNOR MOOMOO IAIA… JIS DAAAA  
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WOW! Al die dieren hier, haal maar het beest in jullie naar boven, doe maar jullie 
beste dierenpak aan voor deze beestige activiteit. Het origineelste dier wint 

misschien wel iets.                                        

 

 

Zaterdag 06/12: Sinterklaas (14u -17u) 

Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Hopelijk zien we jullie wel op de activiteit, want 

Sinterklaas is in’t land. 

Zaterdag 20/12: Kerstmiddag (14u -17u) 

Wat is kerstboom zonder cadeautjes? Ook maar gewoon een boom. Breng 

allemaal een cadeautje ter waarde van €5 die voor iedereen leuk is. Zo kunnen 

we zorgen voor het BESTE kerstfeestje                                    

Zaterdag 10/01: Filmavond (17u -20u) 

Pak jullie warmste dekentje mee voor een super, duper, leuke filmavond. Samen 

met de wouters maken we er een gezellige avond van.  

Zaterdag 24/01: Verrassing (14u -17u) 

Als je heel goed luistert, hoor je ons fluisteren wat we vandaag gaan doen.  

Zaterdag 14/02: Hartenjager (14u -17u) 

Wie zijn hartje wordt vandaag veroverd… Cupido is op jacht. Hij is op zoek naar 

het beste koppeltje van de kapoentjes.        

 

 

Stevige linker 

 

Mari, Marilou, Yari, Otto, Mathijs en Jarne 

 

Moedige Maraboe, Pientere Strandloper, Strijdlustige Capitano, 

Avontuurlijke Perri, Charmante Caracara en Familiale Paco 

 

Bij vragen: kapoenen@scoutsbeernem.be 

 

 

 

 

mailto:kapoenen@scoutsbeernem.be
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Dag liefste Woutertjes, hopelijk zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol plezier. 

Wij zeker wel! Dus kom zeker naar de leuke activiteiten die we hebben voorbereid.  

 

Zaterdag 06/09: STARTDAG (10u - 17u) 

Het nieuwe scoutsjaar is begonnen, een mooiere droom is nog nooit verzonnen. 

Jullie zijn welgekomen, op het terrein tussen de bomen.  

Zaterdag 20/09: 1 TEGEN ALLEN (14u - 17u) 

Deze week draaien we het spel helemaal om… JULLIE tegen ons! Zet je schrap, 

haal je beste teamwork boven en bewijs dat jullie sterker zijn dan één!  

Vrijdag 26/09: AVONDMARKT (19u - …) 

Dit is geen officiële activiteit, maar kom zeker eens een dansje placeren. Neem 

jullie mama en papa maar mee voor een drankje of 2 ;).  

Zaterdag 11/10: MODDERSPELLETJES (14u - 17u) 

Modder + spel = plezier! Hoe viezer, hoe beter! Durf jij mee te glijden?  

Zaterdag 01/11: HALLOWEENTOCHT MET DE KAPOENEN (17u - 20u) 

Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed als een griezelbeest! Zijn 

jullie klaar om te griezelen? Kom dan allemaal verkleed en houd je mandje maar 

gereed!  

Zaterdag 15/11: DE SLIMSTE WOUTER TER WERELD (14u - 17u) 

Wil je weten wie de aller-, aller-, allerslimste is? Misschien ben jij het wel! Dus zet 

je hersenen aan en laat zien hoe snel je kan denken… en wie weet word jij wel De 

Slimste Wouter ter Wereld!  

Zaterdag 06/12: SINTERKLAAS (15u - 17u30) 

Ho, ho, ho… euh… nee, dat is de verkeerde man met een lange witte baard. 

Vandaag komt de enige échte Sinterklaas naar ons toe, samen met zijn vrolijke 

Pieten. Dus poets je schoen, want Sinterklaas weet wie braaf is geweest!  

Zaterdag 13/12: ZWEMMEN (13u45 - 17u) 

We spreken om 13u45 af aan de parking van het zwembad De Alk in Wingene. 

Meer info volgt via mail en de WhatsApp-community.  

Zaterdag 27/12: KERSTFEESTJE (17u30 - 20u) 

Ho, ho, ho… euh… ja, nu is het wél de kerstman, maar hij is zijn cadeautjes 

vergeten. Breng dus zeker een cadeautje mee ter waarde van ongeveer 5 €.  
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Zaterdag 10/01: FILMAVOND MET DE KAPOENEN (17u - 20u) 

Ben je klaar om te lachen, wenen, gillen, … Kom dan zeker met ons chillen. Neem 

je dekentje maar al mee, want we kijken vanavond tv. 

Zaterdag 31/01: CASINOAVOND (17u - 20u) 

Maak je klaar voor een avond vol spel, uitdaging en plezier! Doe je 

geluksonderbroek maar aan en wie weet ga jij als rijkste terug naar huis… 

 

 

Stevige linker 

 

Iris, Anna-Victorine, Maud, Robbe B (Robert), Gilles, Catho, Robbe G 

Dartelende Wasbeer, Aftastend Leeuwaapje, Meelevende Bintoerong, 

Edelmoedige Tapir, Bedachtzame Artamus, Tartende Drongo, Onbevreesde Lori  

 

Bij vragen: woutersscoutsbeernem@gmail.com  

 

  

mailto:woutersscoutsbeernem@gmail.com
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YESSS, een nieuw scoutsjaar, nóg beter dan het vorige!    

We kijken er enorm naar uit om weer keihard te ravotten, plezier te maken en de 

zotste activiteiten te beleven met jullie, hopelijk jullie ook??? Dit jaar wordt er 

eentje om nooit meer te vergeten, daar zijn we zeker van. Stoere woudlopers, 

trek jullie scoutshemd aan, dan kunnen we er volledig voor gaan! :) 

 

Zaterdag 06/09: STARTDAG (10u -17u) 

De eerste activiteit zit er jammer genoeg al op, maar niet getreurd      , er staan 

nog heel wat toffe activiteiten op jullie te wachten! Hopelijk hebben jullie er zin 

in, want de leiding alleszins wel!       

Zaterdag 20/09: MODDERSPELLETJES (14u -17u) 

Trek maar jullie vieste, vuilste kleren aan      waaanntt we spelen vandaag 

modderspelletjes!!! Wie zal zijn ouders het trotste kunnen maken door als het 

vuilste varkentje          van de bende naar huis te keren? 

Zaterdag 11/10: ZWEMMEN (13u30 -17u30) 

We gaan nog niet vertellen wat we gaan doen, maar vergeet zeker geen 

zwemkledij                en zwembandjes! ;) Hopelijk zijn de redders goed getraind, of is 

da niet nodig voor jullie?     Verdere info volgt! 

Vrijdag 17/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING  

Dit is geen activiteit! DVDJ!!!      Trek jullie stoere scoutsuniform aan naar school, 

en laat maar eens horen op school welke jeugdbeweging de beste is van héél 

Beernem, eigenlijk héél België    als je het ons vraagt ;). 

Zaterdag 01/11: HALLOWEEN (19u -21u30) 

Hallo-, Hallo-, Halloween       Dat is griezelen, dat is spoken        

Hallo-, Hallo-, Halloween Wie snel bang is, is gezien! 

https://m.youtube.com/watch?v=-qTJmWYAafA 

Zaterdag 15/11: VERRASSINGSACTIVITEIT (14u -17u) 

Verrassingeuuu!    Een blomme vo mien blomme… Kom af, want deze activiteit 

wil je zéééker niet missen! Zijn jullie benieuwd???       De leiding is er klaar voor! 

Zaterdag 29/11: ACHTERVOLGINGSTOCHT (19u -21u30) 

Trek je loopschoenen maar aan      , want de leiding zit jullie op de hielen! In het 

donker van het bos        sluip je van boom tot boom, terwijl je probeert uit de 

https://m.youtube.com/watch?v=-qTJmWYAafA


 

12 
 

handen van de jagers te blijven. Wie slim verstopt, kan misschien ongezien 

voorbijglippen… maar wie betrapt wordt, is de pineut. Durf jij de uitdaging aan? 

Zaterdag 06/12: SINTERKLAAS (16u -19u) 

Sinterklaas                        en zijn Pieten komen langs bij onze scouts. Wie stout is, riskeert 

de zak of een enkeltje naar Spanje      — maar gelukkig weet de Sint dat scouts 

altijd klaarstaan voor knotsgekke avonturen en misschien zelfs een cadeautje! 

Zaterdag 20/12: KERSTFEESTJE (19u -21u30) 

HO HO HO!           De kerstman is terug in het land en dat wordt zeker en vast gevierd! 

Klaar voor het leukste feestje van het hele jaar?? Trek jullie kersttrui maar aan en 

vergeet zeker geen cadeautje mee te nemen (€5 à €10), zorg zeker dat het 

cadeautje ingepakt is! Zo blijft het een leuke verrassing!      

Zaterdag 10/01: QUIZZZ (19u -21u30) 

Wie wordt de slimste woudloper ter wereld?          Ben je goed in quizzen, dan moet 

je zeker aanwezig zijn op deze activiteit. Je neemt het op tegen de 

medewoudlopers en de slimste gaat met de prijs naar huis!!! Doe maar allemaal 

je best want iedereen wil deze speciale prijs.         

Zaterdag 31/01: RUILTOCHT (14u -17u) 

Poets je praatjes en oefen je charme, want we trekken de straat op voor een spel 

vol verrassingen      . Wat klein begint, kan groot worden — stilzitten is geen optie. 

Klaar om het onbekende te trotseren?         

 

Stevige linker, 

Arne, Astrid, Lars, Laura, Marithé en Niels 

Schalkse Vini, Geslepen Landak, Rustige Kongoni, Optimistische Koolmees, 

Levendige Akela en Ludieke Beensnoek 

 

Bij vragen: woudlopersscoutsbeernem@gmail.com  

  

mailto:woudlopersscoutsbeernem@gmail.com
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Wagwan rizzlers 

We maken er dit jaar lowkey een scoutentiek ;) jaar van, no cap. Prik dus al deze 

bomboclat data vast in je agenda. Doe dit jaar niet noncha, stop met doomscrollen 

en breng je gyatt elke activiteit naar de scouts. 

Zaterdag 06/09: STARTDAG (10u -17u) 

Wanneer je dit skibidi tekstje leest, is startdag al gedaan (in koor: oooooohnnn). 

Marit kijkt er enorm naar uit om leiding te geven aan jullie xoxo. De rest ook wel. 

Zaterdag 20/09: Fietsexpeditie  (14u -17u) 

Stap op je stalen ros, smeer je kieten in en neem je tellie mee voor picca’s.         

Moest je het nog niet door hebben, kom met de fiets. 

Vrijdag 26/09: Avondmarkt (19u -XXu) 

Dit is geen officiële activiteit, maaaarrr breng je mama, papa, broer, zus, lief, 

vrienden, hond, kat, koe,.. mee naar de scouts vanavond.  

Sidequest: zoek Diete en doe samen de griddy. 

Zaterdag 11/10: Wolf of scoutsstreet (14u -17u) 

Pak je rostjes mee naar het financieel centrum van Beernem aka Male Hof 58 en 

ontwijk de fanum tax. Degene die vandaag ontsnapt uit de matrix krijgt unlimited 

aura. 

Vrijdag 31/10: Halloween (20u -23u) 

Brainrot of rottende breinen, op Halloween kan het allemaal.                         

knikkende knieën en klappertanden laat je best thuis. Deo tegen angstzweet kan 

wel van pas komen. 

Zaterdag 15/11: Paralympische spelen (14u -17u) 

Olympische spelen, maar het wordt echt para. 

Zaterdag 22/11: JFK (14u -17u) 

Vandaag reizen we terug naar 1963 in Dallas, Texas. In the US of A. (Dus niet 

naar Ohio) 

Tip: zoek op wat die dag gebeurde. 

Zaterdag 6/12: Sinterklaas (17u -20u) 

Did you pray today? Hopelijk wel, want als jullie niet flink zijn geweest, wordt je  

gecanceld door de Sint. 
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Zaterdag 20/12: Kerst (19u -22u) 

De Kerstman landt in Ohio met z’n giga-sleigh, Rudolph doet een skibidi-toilet, 

sigma all the way. Met gyatt-cadeaus en NPC drip, gaan jullie elkaar blessen met 

een chachi gift. 

Graag een cadeautje meenemen t.w.v. €5. 

Zaterdag 31/01 Corrupte casino (14u -17u) 

Nu de leiding gedaan heeft met examens komen wet terug met een banger 

activiteit. Kom dus dripped out of flex vanavond je nieuwste fit. Wij zorgen voor 

de casino en de corrupt. 

Zaterdag 14/02: Lovely day to be alive (16u -20u) 

Niets cringe of sus vandaag. Gewoon bussin eten. Simps zijn niet welkom. 

Aan de mama’s en papa’s: Wij voorzien avondeten in de scouts :) 

 

 

 

 

Stevige linker 

 

Jelle, Dario, Marit, Arne, Diete, Maurits 

Grappige Agame, Volhardende Golden Retriever, Zachtmoedige Spreeuw , 

Volhardende Stormvogel, Onvermoeibare Beo, Sympathieke Waterhond 

 

Bij vragen: kapoenen@scoutsbeernem.be  

mailto:kapoenen@scoutsbeernem.be
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Wees gegroet, Givers, vol van genade, de Leiding is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van 

uw schoot. Heilige Leiding, baas van ons, bid voor ons, zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. 

Amen. 

 

 

Zaterdag 06/09: ‘t Es ol nie woar da de eerste klap een daalder weerd is 

(10u -17u) 

Dus trek joen bottinen an, stikt ne lepel in joe zak, en maakt joe klaor veur avontur 

Zaterdag 20/09: De eerste pannekoeke is vo de katte(14u -17u) 

Pakt joe velo mee de pannenkoeken maken under eigen nie 

Vrijdag 26/09: Avondmarkt (16u -03u) 

’T zwien door de bjitn joagn (Dit is geen verplichte activiteit, maar iedereen is 

welkom) 

Zaterdag 11/10: Je jeun gelik een keun in ves gas (14u -17u) 

We spreken af aan de parking Drie Koningen bij bulskampveld  

Vrijdag 17/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

We zien junder aan de stosche van Bruhhe 

Zaterdag 18/10: Oktoberfest (20u -03u) 

Munchen is vanaf nu in Beernem (Dit is geen verplichte activiteit, maar iedereen 

+16 is welkom) 

Zaterdag 25/10 – Zondag 26/10: …  ..  …-  

At de katte van hus is dan doansn de muzn. Aje wilt tan meug je afkomn om 

junder leiding on te moedign. Gene zever, tist beste wiekent vant joar 

Vrijdag 31/10: Spoken bestaan ni ma schoanmoeders zien veel erger 

(20u -23u) 

Let geweldig ip, tzoe nog gevoarlijk kunn wordn. 

Zaterdag 22/11: Keje de koarte al vanbuten? (14u -17u) 

Go moar eke 
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Zaterdag 6/12: Sinter Nikloaje (uren volgen) 

Jis dooaaaa 

Zaterdag 20/12: Dien andern heilihe komt ook langs (20u -22u) 

Neem een cadeau mee van 5 euro, en loatn we hopn op een witte kerst 

Zaterdag 3/01: Geen nagel om aan je gat te scharten (14u -17u) 

Pakt een euro en een prulletje mee 

Zaterdag 17/01: Ni Puppn, ni kiekn, ni vroagn, geweun chette geven (14u 

-17u) 

Go moar eke 

Zaterdag 31/01: Doema je speedo oan (13u -18u) 

We verkennn ‘t sop van knokke. Meer info volgt! 

Zaterdag 14/02: Romeos & Julias (14u -17u) 

Keje em den cupido, ie ga junder eke tonen wa rizz is 

 

 

Stevige linker 

 

Brecht, Benten, Emma, Flore, Lars L, Loïc, Victor & Ward 

Leergierige Mus, Wispelturige Wapiti, Ijverige Adelaar, Altruïstische Spitsvogel, 

Ijdele Waterwolf, Gemoedige Zeeduivel, Vreedzame Tragopaan & Gezellige Fret 

 

Bij vragen: Givers@scoutsbeernem.be  

 

  

mailto:Givers@scoutsbeernem.be
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Jaarsponsors 
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Verhuur materiaal 

+32 493 33 83 86 
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Technieken in actie 

Technieken zijn een essentieel onderdeel om aan scouting te doen. Ze maken ons 

uniek. Wat begint met een eenvoudige knoop kan al snel uitgroeien tot een 

indrukwekkende sjorring, een stevig bed of zelfs een veilige manier om je boot of 

vlot vast te maken. Technieken, dat is de gesjorde brug tussen fantasie en 

werkelijkheid, waarmee je jouw creativiteit tot leven brengt. 

Leden en leiding leren technieken niet alleen voor zichzelf, maar werken samen, 

waardoor kennis wordt gedeeld en versterkt. Of je nu een beginner bent of een 

ervaren gids of scout, technieken zijn er voor iedereen. Iedereen kan het, iedereen 

kan helpen, iedereen kan het leren. 

Bewust offline 

Scouts en gidsen beleven de wereld niet via een scherm, maar door er middenin 

te staan: met de voeten in de modder, gezicht in de wind en een rugzak vol 

avontuur. We dagen onze leden uit om zonder technologie op verkenning te gaan 

en laten hen ervaren dat scouting al generaties lang draait om vindingrijkheid. 

Tochttechnieken gebruiken tijdens dauwtrip, boodschappen versturen in 

morsecode, zingen rond het kampvuur ... Door 

ons los te koppelen van de digitale wereld, 

herontdekken we de magie van bewust 

samenzijn en spontane momenten. 

Toch leggen we onze smartphones niet braaf in 

een afgesloten bakje, en durven we 

technologie ook op een bewuste en nuttige 

manier inzetten. Zei er iemand apps om 

sterren en planeten te ontdekken of om 

planten en dieren te herkennen? 

Verbinden en verwonderen in de natuur 

Welke bomen sieren onze straten? Welke 

insecten kriebelen door het gras? Hoeveel 

vogels fluiten er in de ochtend? Door bewuster 

stil te staan bij wat er rondom ons leeft, groeit 

onze waardering, ontdekken we verborgen 

pareltjes en voelen we ons sterker verbonden 

met de natuur en de rust die we er vinden. Die 

verbinding is niet beperkt tot bossen en 

velden; ook in de stad wemelt het van het 

leven. Welke vogels nestelen op daken? Welke 

planten groeien tussen de stoeptegels? Scouts 

en gidsen genieten met speelse verwondering 

en hebben respect voor wat er bloeit en groeit. 

 

scoutentiek 
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Als scout ben je een deel van een groter geheel en dat geef je te kennen met je 

uniform. Zowel lid als leiding is trots op zijn uniform en draagt het dan ook keurig 
op elke activiteit. Voor woudlopers, jonggivers en givers zijn das, hemd en T-

shirt op elke bijeenkomst verplicht! Bij kapoenen en wouters volstaan das en T-
shirt. Hieronder zie je nog eens welke tekens je waar moet hangen om tiptop in 

orde te zijn.  
 
1. Takkenteken (Kapoen, Wouter, …)  

2. Groepslintje (Scouts Sint-Amandus Beernem)  
3. Jaarteken (Onderweg opgestoken)  

²² 

4. Rood-witte das  
5. Schildje Vlaanderen en/of West-Vlaanderen  

6. Internationaal kenteken scouts  

7. Teken België/Europa  

8. Belofteteken  
  

Je hemd en tekens kan je kopen bij de Hopper in Gent of Harelbeke. Je vindt er 

ook een groene broek of rok waarmee je je uniform kan vervolledigen, maar die 

hoef je niet verplicht te dragen. Een T-shirt en een das kan je kopen bij de 

leiding.   

Het uniform 

BIJ LEIDING  
Das  
8 euro  

T-shirt  

8 euro  
Jaarteken 

gratis 
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1) Paalsteek: een stevige lus 

Met deze knoop maak je een vaste lus aan het eind van 

een touw. Deze lus kun je dan ergens overheen gooien of 

door een ring halen om vervolgens iets vast te maken.  

Hoe?  

- Maak een lus in je touw. De rechterkant van het 

touw moet over de linkerkant komen te liggen.  

- Het uiteinde, dat rechts ligt, gaat achterlangs door de 

lus.   

- Vervolgens leg je het uiteinde áchter de linkerkant van het touw.  

- En dan bovenlangs terug de lus door.   

- Maak de knoop af door aan de linkerkant van het touw en het uiteinde te trekken. 

2) Platte knoop: twee touwen aan elkaar knopen 

Een good old one. Deze knoop is simpel, snel en vooral goed te 

gebruiken met touwen waar geen al te grote kracht op staat. Met een 

platte knoop maak je twee touwen van een vergelijkbare structuur en 

dikte aan elkaar vast. Belangrijk: de touwen mogen niet te glad 

zijn. Je kunt de platte knoop ook gebruiken om de twee uiteinden van 

eenzelfde lijn aan elkaar vast te maken en zo een touwcirkel te 

creëren.  

Hoe?  

- Neem twee touwen en leg het rechtertouw over het andere (of 

neem twee uiteinden van hetzelfde touw).  

- Vouw het touw in je rechterhand onder het touw in de linkerhand door, zodat het 

uiteinde van het touw in je rechterhand naar links wijst (en andersom).  

- Het uiteinde van het touw in de rechterhand zou nu naar links moeten wijzen (en 

andersom). Wat je nu hebt is dezelfde basis als het begin van een knoop in de 

veters van je schoen.   

- Leg het touw dat je aanvankelijk in je rechterhand had over het andere touw. Het 

uiteinde van dit touw bevindt zich aan het begin van deze stap aan de linkerkant, 

maar het is nog steeds het touw dat oorspronkelijk rechts zat.  

- Trek het oorspronkelijke rechtertouw onder het andere touw door.  

- Trek stevig aan beide uiteinden om het strak te trekken. Belangrijk hierbij is dat 

je alle vier de uiteinden met een gelijkmatige kracht aantrekt Doe je dat niet, dan 

houdt de knoop zijn vorm niet goed vast en kan de knoop losraken.  

- Controleer je platte knoop. Je zou nu een nette, gelijkmatige knoop moeten 

hebben, bestaande uit twee lussen. De ene lus grijpt als het ware om de andere 

lus.  

Basis knopen 
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Om een vuur te laten ontstaan heb je drie benodigdheden, ook 
wel de vuurdriehoek genoemd. Als één van de drie mist, 
ontstaat er geen vuur of gaat het vuur uit 

 

De vuurdriehoek bestaat uit: 

1) Brandstof 

Brandstoffen vinden we overal om ons heen. Ga eens na wat er 
allemaal in je huis, op school, op het werk, … kan branden. 

De brandbare stoffen worden onderverdeeld in brandklassen. 

- Brandklasse A: vaste stoffen 

- Brandklasse B: brandbare vloeistoffen of stoffen die door 
temperatuur vloeibaar worden 

- Brandklasse C: Gassen 

- Brandklasse D: Lichte metalen 

 

2) Zuurstof 

In onze lucht zit ongeveer 21% zuurstof. Een vlam dooft 

wanneer er minder dan 15% zuurstof aanwezig is. 

 

3) Warmte 
  

De vuurdriehoek 
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Wist je dat 

• Wist je dat Ballie nog steeds Victor heet??? 

• Wist je dat ons oktoberfest evenement dit jaar een nieuwe 

locatie heeft. Namelijk op het plein van de kleine beer. 

• ⁠Wist je dat Emma, Flore & Marit dit jaar gingen stoppen 

maar toch blijven omdat de scouts zo leuk is! 

• Wist je dat naast die 3 (oudlieidng) hierboven Maurits ook 

terug is omdat hij de scouts te veel miste! 

• Wist je dat we Vannevel dit jaar kwijt waren tijdens ons 

avondmarkt evenement 

• Wist je dat vlees in een vriezer bewaren op kamp geen 

goed idee is😬 

• Een microgolf wel heel handig is 😝 

• Klein kamp eigenlijk gewoon een (s)tof kamp was met al 

dat zand daar 

 

 

  

Wist je datjes 
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Totemnaam: Charmante Caracara 

Geboortedatum: 25/09/2007 

Woonplaats: Ergens niet ver van de scouts 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 

Studies/werk: Business & Talen  

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Heel veel sporten 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Een voetbal, want misschien wonen 
er apen die willen meespelen. 
 

Wat is je leukste scouts herinnering?:    Ik 

heb er veel, maar ik zal nooit vergeten dat ik 
3-daagse in mijn slippers heb gewandeld. 

 
 

Totemnaam: Avontuurlijke Perri 
Geboortedatum: 21/10/2007 

Woonplaats: Leenmolenstraat 15, 8750 
Wingene 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 jaar 

Studies/werk: bachelor Bouw 

Wat zou je doen moest je niet in de scouts 

zitten?: Niets, Scouts is beire!!! 
  
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: Mijn Makita werfradio! Om dikke 

ploaten te draaien. 
 

Wat is je leukste scouts herinnering?: Het 
winnen van King of theHill op grootkamp. 

 
 

Kapoenenleiding 

Otto Van Colen 

Mathijs Sabbe 
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Totemnaam: Pientere Strandloper 
Geboortedatum: 21/06/2007 

Woonplaats: Sint-Andreaslaan 58 

Aantal jaar actief in de scouts: 8 Jaar 

Studies/werk: Sociaal werk  
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: De scouts spaghetti super 
hard missen.  

 
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: M’n fleece dekentje  
 

Wat is je leukste scouts herinnering?:  

De girls talks in de tent op kamp terwijl 

iedereen ons eigenlijk gewoon kon horen         

Totemnaam: Moedige Maraboe 

Geboortedatum: 29 mei 2007 

Woonplaats: Het huis met de blauwe poort 

in de Akkerstraat 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 

Studies/werk: Pedagogische 

Wetenschappen 

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Heel hard wenen 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: Chipjes want alles is beter dan een 

chipje 

 

Wat is je leukste scouts herinnering?: Bij 
Xavier 
 

  

Marilou O'Rourke 

Mari Meire 
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Totemnaam: Strijdlustige Capitano 

Geboortedatum: 23/04/2007 

Woonplaats: Beernem. 
Aantal jaar actief in de scouts: 12 jaar. 

Studies/werk: BECO Bouwgroep 

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Geen leuke momenten 
meemaken en bere vrienden hebben!! 
  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Mijn werkbak.  
 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
3 daagse altijd de leukste herinneringen! 

 
Totemnaam: Familiale Paco 

Geboortedatum: 05/12/2007 

Woonplaats: Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 jaar 
Studies/werk: handelswetenschappen 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: keihard vervelen 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: een frietkot 
 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Liften op driedaagse bère 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Yari Vanhaverbeke 

Jarne Gevens 
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Totemnaam: Dartelende Wasbeer 

Geboortedatum: 27/10/2006 

Woonplaats: Kids kado van vroeger 

Aantal jaar actief in de scouts: 14 jaar  
Studies/werk: Kinesitherapie 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Me hééééél hard vervelen…  

Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Een koffiemachine, een eiland 
zonder koffie is pas écht onbewoonbaar!  

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Mijn allereerste grootkamp. 
 

 

 
 

Totemnaam: Tartende Drongo 

Geboortedatum: 09/09/2007 

Woonplaats: Wingene steenweg 32 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 

Studies/werk: toegepaste criminologie 

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: opzitten en broeden 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: muziek 

 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
toen ik was gewonnen met nachtspel op 
kleinkamp 

 
 

Wouterleiding 

Catho Eelbode 

Iris Maly 
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Totemnaam: Bedachtzame Artamus 
Geboortedatum: 05/09/2007 

Woonplaats: Beernem 
Aantal jaar actief in de scouts: 10 jaar 

Studies/werk: handelsingenieur  
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: sporten 
  

Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: 13 zakken M&M’s 

 
Wat is je leukste scouts herinnering?: 

Het grote vlaggenspel winnen 

 

 
 

 
Totemnaam: meelevende bintoerong 

Geboortedatum: 23/08/2006 

Woonplaats: wellingstraat 136 

Aantal jaar actief in de scouts: 14 jaar  

Studies/werk: financiën en verzekeringen 

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: mij vervelen 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: sjipssss 

 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 

liften op 3-daagseee 

 

 
 

 

 

  

Gilles Bonamie 

Maud Frieteca 
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Totemnaam: Edelmoedige Tapir 
Geboortedatum: 20/04/2006 

Woonplaats: Beirnem city 

Aantal jaar actief in de scouts: 13  

Studies/werk: student Visual Design  
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Ik zou mij tantoe hard 
vervelen en waarschijnlijk beginnen oefenen 

op een handenstand. 
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Goed gezelschap, voldoende eten en 
drinken, een regenbroek en een boot – voor 

als ik het daar beu ben. 
Wat is je leukste scouts herinnering?: 

Mijn leukste scouts herinneringen komen  

          van driedaagse.  
 

 
Totemnaam: Aftastend Leeuwaapje 

Geboortedatum: 20 maart 2007 

Woonplaats: Hugo Verrieststraat 39  

Aantal jaar actief in de scouts: 4 

Studies/werk: kiné 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Dan zou ik in de scouts 

staan 

 

Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: Mijn kussen 

 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Groot kamp 2023 

 

 
 

Robbe Brouckaert 

Anna-Victorine Marchand 
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Totemnaam: Onbevreesde Lori 
Geboortedatum: 06/11/2007 

Woonplaats: Schaapsdreef 3 Wereldstad 
(WINGENE)  

Aantal jaar actief in de scouts: 10 

Studie: Burgerlijk Ingenieur  

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Nog meer wiskunde         

Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Een boot, zodat ik terug kan 
natuurlijk. 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 3 
Daagse !!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Robbe Ghysel 
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Totemnaam: Levendige Akela 

Geboortedatum: 13/07/2006 

Woonplaats: Nog net niet in het lokaal 
Aantal jaar actief in de scouts: 14 

Studies/werk: Communicatie 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Wenen 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Een tent en een matje?  
 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 

Alle scoutskampen met mijn vriendinnen! :) 
 
 

 

Totemnaam: rustige kongoni 
Geboortedatum: 12/04/2004 

Woonplaats: Beernem  
Aantal jaar actief in de scouts: 15 

Studies/werk: Tuinman bij Peloeze.  

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Een saai leven hebben.  
  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: De beste film die er is Cars.  
 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 

Het moment dat je je totemnaam krijgt.  
 
 

 

 
 

 

 

 

Woudloperleiding 

Marithé Sabbe 

Lars Van Nevel  
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Totemnaam: Optimistische Koolmees  
Geboortedatum: 27/04/2006 

Woonplaats: Naast de zusjes Maly  

Aantal jaar actief in de scouts: 2012-nu  
Studies/werk: Rechten 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: De scouts steunen door naar 

ALLE evenementen te gaan;) 
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Een woudlopertje zodat ik snoepjes 
kan stelen 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Mijn allereerste kamp als leiding  

WOUDLOPERS BESTE TAK!!!          

 
 

 
Totemnaam: Schalkse Vini 

Geboortedatum:28/02/2007 

Woonplaats: Wingenesteenweg 70  
Aantal jaar actief in de scouts: 13 

Studies/werk: Sport management 
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: 
Elk weekend en in de vakanties mij steendood 
vervelen natuurlijk 

Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Een survival kit  
 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Natuurlijk 3-daagse want wandelen is leuk! 

 
 

 

Laura Keerman 

Arne Vincke 
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Totemnaam: Geslepen Landak 

Geboortedatum: 20 mei 2005 

Woonplaats: Naast Laura;)) 
Aantal jaar actief in de scouts: 15 

Studies/werk: Burgerlijk ingenieur 
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Mij direct inschrijven, want 
Scouts Beernem is KEI HARD!!! 

Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: Een zaklamp, want ik ben bang in 

het donker  

Wat is je leukste scouts herinnering?: 

Driedaagse 1000% 

 
 
 

Totemnaam: Ludieke Beensnoek 

Geboortedatum: 03/06/2005 

Woonplaats: Beirnem 

Aantal jaar actief in de scouts: 6 

Studies/werk: Elektromechanica 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Depressief worden 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?:  
Pizzaaaaa 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
De gouden Crocs winnen op groot kamp. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Astrid Maly 

Niels Decoster 
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Totemnaam: Sympathieke Waterhond 

Geboortedatum: 13/04/2004 

Woonplaats: vooral m’n kot  
Aantal jaar actief in de scouts: 14e?  

Studies/werk: Handelsingenieur 
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: opnieuw beginnen 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?:  Mijn gsm, zodat ik clash royale kan 

spelen.  
Wat is je leukste scouts herinnering?: 

opnieuw beginnen 

 

 
 
 

Totemnaam: Volhardende Stormvogel 

Geboortedatum: 21/11/2005 

Woonplaats: Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar 

Studies/werk: Industrieel Ingenieur 

Bouwkunde 

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: 
 Mij direct inschrijven         

Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: 
Een boot om terug te varen 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Elke driedaagse  

 
 
 

 

 

 

Jonggiverleiding 

Maurits O’Rourke 

Arne Van Damme 
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Totemnaam: Onvermoeibare Beo 

Geboortedatum: 01/07/2005 

Woonplaats: Waterstraat 39 8730 Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 11 jaar 
Studies/werk: leerkracht sport en kunst 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Mij heel erg hard vervelen. 

Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: een grote pot pesto want ik eet dat 

super graag. 
Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Alle herinneringen van 3-daagse zijn de leukste. 

 

 
 

 

Totemnaam: Zachtmoedige Spreeuw  

Geboortedatum: 18/06/2004 

Woonplaats: “toe Marie Jeannes”  

Aantal jaar actief in de scouts: Al 14 
mooie jaren!!  

Studies/werk: Toegepaste Psychologie  
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Voor 1 uurtje oudleiding 
zijn?? ; )   

Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: jullie, duuuuuh !!!!   

Wat is je leukste scouts herinnering?: Ik 
heb al zo veel mooie, onvergetelijke 

momenten mogen meemaken in de scouts, 

maar één hoogtepunt blijft toch het geven 
van een totemnaam aan de leukste jonggivertjes <3  

  

Diete Martelez 

Marit Tanghe 
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Totemnaam: Grappige Agame 

Geboortedatum: 03/02/2004 

Woonplaats: Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 15 jaar 

Studies/werk: Accountancy Fiscaliteit 
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Waarschijnlijk nieuwe spits 
van Real Madrid. 

Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: Een box en een goede Spotify 

playlist. Meer heb ik niet nodig. 
Wat is je leukste scouts herinnering?: 

Elke driedaagse. Op moment zelf is het 
afzien, maar achteraf altijd de beste 

herinneringen. 
  
 

Totemnaam: Volhardende Golden Retriever 

Geboortedatum: 26 januari 2004 

Woonplaats: Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 10 

Studies/werk: Kinesitherapie  

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten? wenen, zou me geen leven 
zonder de scouts kunnen inbeelden. 
  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland? Mijn scoutsmaatjes ;) 
 

Wat is je leukste scouts herinnering? 

De kampen en driedaagse 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jelle Vandenberghe 

Dario Mouset 
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Totemnaam: Leergierige Mus 

Geboortedatum: 31/08/2004 

Woonplaats: Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: Dit is mijn 
16e jaar in de scouts! 

Studies/werk: Communicatiemanagement 
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Op wereldreis gaan 

Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Heel veel eten, zodat ik daar lang 
kan overleven. 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Beseffen dat je geen Frans kan in het 

ziekenhuis en proberen uit te leggen hoe 

iemand berenklauw kreeg. (Sluipen in het  
          frans is “se faufiler”) 
 

 

Totemnaam: Wispelturige Wapiti 
Geboortedatum: 01/07/2005 

Woonplaats: Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 15 

Studies/werk: Programmeur 
Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Mezelf inschrijven in de 
scouts 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: M’n sarze 

 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Elke driedaagse die ik heb meegemaakt 
 

  

giverleiding 

Brecht Cooleman 

Benten Vermeersch 
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Totemnaam: Ijdele Waterwolf 
Geboortedatum: 01/06/2004 

Woonplaats: Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 13 

Studies/werk: Grafix Studio 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Hopen dat mijn ouders mij 

nooit naar de chiro of oranje sturen! 
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Men botten natuurlijk. 
Wat is je leukste scouts herinnering?: 

Onze totemnaam roepen aan het station na 
groot kamp! En op de tweede plaats alle 

activiteiten, de weekendjes en de kampen die 
we al gedaan hebben. 

 
 

 

Totemnaam: Gemoedelijke Zeeduivel 

Geboortedatum: 25/08/2005 

Woonplaats: naast kleuterweelde 

Aantal jaar actief in de scouts: 5 

werk: autotechnologie 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: in de chiro zitten 

  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: de nachtwinkelman 

 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
All you can eat chinees eten op groot kamp 

met de fouftjes 

 

 
 
 

 

 

Lars Leenders 

Loïc & Marchand 
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Totemnaam: Altruïstische Spitsvogel  

Geboortedatum: 01/06/2003 

Woonplaats: Kievitstraat 10, te Beernem 

Aantal jaar actief in de scouts: 12 jaar 

Studies/werk: Kleuteronderwijs  

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Een iets minder druk leven 

hebben. 

Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Ballie, die heeft altijd alles op zak. 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Slapen in een indoor tennisveld op 

driedaagse. 

 

Totemnaam: Ijverige Adelaar 
Geboortedatum: 18/04/2004 

Woonplaats: aan t’Drogenbrood 

Aantal jaar actief in de scouts: 16de jaar 

Studies/werk: Geneeskunde 

Wat zou je doen moest je niet in de 

scouts zitten?: Pff geen idee? Dus ik doe 
toch liever nog een jaartje verder :) 
  
Wat neem je mee naar een onbewoond 

eiland?: Dario, die vindt altijd wel een 
spelletje uit om je niet te vervelen 

 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Het zijn er zoooveeel! Maar de aperitiefjes elke 

avond in de tent op groot kamp als gastje zijn er toch wel om nooit meer te 
vergeten!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Flore Swinnen  

Emma Verhelst 
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Totemnaam: Vreedzame Tragopaan 

Geboortedatum:12/11/2002 

Woonplaats: Oedelem 

Aantal jaar actief in de scouts: 18 jaar  

Studies/werk: Medezaakvoeder van Tuinen 
Vanbaelenberghe 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: toch nog in de scouts gaan, 

beter laat dan nooit he ;-) 
  
Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: eten en drinken en de leiding van 

de Scouts zodat ik niet alleen ben . 
 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 3-
daagse, er gebeuren steeds leuke avonturen 

die je niet verwacht en een machtig groot 
kamp dat gaat niet snel uit je gedachten; 

 

 
 
 

Totemnaam: Gezellige Fret  

Geboortedatum: 28/08/2004 

Woonplaats: Oelem  

Aantal jaar actief in de scouts: 13 jaar  
Studies/werk: In den nof 

Wat zou je doen moest je niet in de 
scouts zitten?: Heel saai zijn 

Wat neem je mee naar een onbewoond 
eiland?: Makers, maten en … 

Wat is je leukste scouts herinnering?: 
Beker winnen op SIV 2024 

 

  

Jinleiding 

Victor 

Vanbaelenberghe 

Ward Renier 
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Na vele jaren bij de scouts, waarvan 2 jaar als leiding, 

neem ik dit jaar afscheid. Ik kijk met een mega grote 

glimlach terug op alle onvergetelijke jaren – kampen, 

evenementen, vriendschappen en kleine momenten 

die samen grote herinneringen zijn geworden. Ik 

ben ontzettend dankbaar voor alles wat ik hier heb 

mogen beleven en leren. De scouts heeft me 

gemaakt tot wie ik vandaag ben, en die rugzak vol 

ervaringen draag ik voor altijd mee. Twee jaar lang 

mocht ik leiding zijn van de fantastische kapoentjes! 

Ik zal ze ENORM missen, maar ik kijk er nu al naar 

uit om hen te zien groeien in de scouts . Tot over 

een paar jaar aan het kampvuur, wanneer jullie je 

totemnaam krijgen – want dat zou ik voor geen geld ter wereld 

willen missen! Zo rap zijn jullie dus niet van me verlost! Het is geen afscheid, 

maar eerder een tot ziens. Je zal mij nog vaak zien op evenementen, foerier, 

kampvuur, … Dankjewel aan iedereen voor de prachtige jaren! Guitige wasbeer 

out!  

 

 

Ook voor mij is het tijd om 

de scouts vaarwel te 

zeggen. Ik zal het kort proberen houden. Wat 

een avontuur is dit geweest. Hier heb ik 

mezelf leren kennen, ben ik opengebloeid en 

heb ik zoveel momenten beleefd die ik nooit 

ga vergeten. Het begon allemaal toen mijn 

nichtje me eens meenam naar de startdag. 

Met een bang hartje en een paar traantjes 

stapte ik binnen… beste keuze ooit! Dankuwel 

Maritje! Mijn scoutsjaren zijn zonder twijfel het 

mooiste en waar ik het meest trots op ben. Ik 

zou het zo opnieuw doen. Merci aan alle gastjes – 

jullie waren niet altijd de makkelijkste, maar door 

jullie is leiding geven één van de leukste dingen uit mijn 

scoutscarrière geworden. En ook een dikke danku aan de leiding: samen werken, 

discussiëren, lachen en feesten… jullie zijn een geweldige bende. Met een 

traantje (of twee), maar vooral met een hart vol trots en dankbaarheid, sluit ik 

dit hoofdstuk af. Bedankt scouts, voor alles. 

Tot de volgende keer! Liefs Goedlachse dolfijn  

  

 

Een laatste stevige linker 
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Liefste scoutsvriendjes Na 18 jaar spelen, lachen, feesten, 

brullen en zoveel meer, sloot ik mijn scoutscarrière in 

schoonheid af. In het eerste leerjaar kwam ik naar 

startdag, hand in hand met de vriendjes van mijn 

klas. Die dag heb ik vriendschappen voor het 

leven gesloten! De scouts heeft me meer dan 

alleen vrienden gegeven: ik heb er leren vallen 

en opstaan, sjorren en klimmen, en dat mijn 

favoriete spel toch wel het vuile 

onderbroekenspel is. Je totemnaam krijgen is 

natuurlijk de kers op de taart. Draag hem altijd 

met trots en vertrouwen! Allemaal echte levenslessen 

dus, en talloze momenten die me voor altijd zullen 

bijblijven. Ik wens hetzelfde voor de lieve gastjes waar ik zelf 

leiding aan gaf en allllle gastjes die er nog na komen. Met een knoop in mijn 

maag en een klein klein traantje, maar met veel zin in wat er nog komt, zeg ik 

dag tegen de scouts. Tot binnenkort, want je komt mij sowieso nog tegen! Nog 

een laatste stevige linker, Oprecht Rendier 

 

 

 

 

Startdag Scouts Beernem 2007, dat was de eerste keer 

dat ik naar de scouts ben gegaan, het gevolg daarvan 

was 18 jaar vol aan herinneringen. 12 jaar lang als 

gastje gaan ravotten in de scouts en 6 jaar lang als 

leiding mijn gasten proberen geven wat ik altijd van de 

scouts gekregen heb: een 2de thuis. Honderden 

activiteiten en 20 kampen met volle goesting gedaan, 

van de vrienden waarmee ik opgegroeid ben tot de 

gasten die ik heb zien opgroeien, "ik zien junder godver 

geirne" Met pijn in het hart zal startdag 2025 de eerste zijn 

waar ik geen deel van ben, ik zal het immens veel missen 

(misschien toch nog één jaar ) Maar geen zorgen... ik ben nog altijd te vinden 

op elk komend Scouts Evenement Dromerige Alpaca Xoxo 
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Lieve gastjes, merci voor alle mooie herinneringen in de 

15 jaar die ik als lid van scouts Beernem heb mogen 

meemaken. Ik wens jullie het allerbeste toe en ik 

hoop jullie nog zo veel mogelijk tegen het lijf te 

mogen lopen. Als klein manneke heb ik toch een 

goeie keuze gemaakt om naar de startdag te 

komen. Een keuze die tot de dag van vandaag 

een groot deel van mijn leven heeft bepaald en 

het voelt super leuk om te zeggen dat jullie daar 

allemaal een deel van zijn. Zowel de leiding die al 

gestopt is of zelfs ouders die dit nu lezen die mij 

nog lieten pompen als ik weer eens iets uitstak tot 

de kleine mannen van nu, waarvoor ik een spel mocht 

organiseren. Samen zijn we toch zo gloeiend dicht bij 

elkaar. Een zinnetje waarmee het bij mij allemaal begon. Nog een stevige linker 

van Zelfzekere Zilvermeeuw 

 

 

 

 

Jammer genoeg stop ik ook als leiding bij de scouts. 

Ik ben pas als jonggiver bij de scouts gekomen, in 

de hoop dat ik al die avontuurlijke en leuke 

verhalen die ik van anderen hoorde, zelf ook zou 

kunnen meemaken. Ik kan met zekerheid zeggen 

dat dit gelukt is, en ik heb herinneringen 

gemaakt die ik nooit meer zal vergeten. Als 

leiding heb ik ook ontzettend veel geleerd en het 

was geweldig om iets terug te kunnen geven aan 

de scouts door de gastjes hun eigen onvergetelijke 

momenten te laten beleven. Ik ga dit allemaal 

missen, maar daarom zullen jullie me zeker nog eens 

zien op een evenement of als vervanging bij een activiteit! 

Een grote dankjewel aan de Scouts en iedereen die er deel van 

uitmaakt! Liefs, Goedlachse Nyala 
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Kleurplaat 
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Groepsleiding  groepsleiding@scoutsbeernem.be 

  

Lars Leenders 0470 08 98 88 

Dario Mouset 0472 33 63 17 

Jelle Vandenberghe 0475 97 04 88 

 

 

Leiding klein kamp: 

 
Kapoenen  

 
kapoenen@scoutsbeernem.be 

Matthijs Sabbe (takverantw.) 0478 10 73 00 

Otto Van Colen 0467 01 30 52 

Marilou O’Rourke 0476 03 36 71 

Mari Meire 0470 91 65 11 

Yari Vanhaverbeke 0485 78 92 03 

Jarne Gevens 0478 11 09 79 

 
Wouters  

 

wouters@scoutsbeernem.be 

Catho Eelbode (takverantw.) 0476 83 61 08 

Iris Maly 0474 54 07 08 

Gilles Bonamie 0478 10 51 10 

Maud Titeca 0472 61 30 89 

Robbe Brouckaert 0494 52 69 13 

Anna-Victorine Marchand 0489 17 84 18 

Robbe Ghysel 0473 17 24 00 

 
Woudlopers  

   
  woudlopers@scoutsbeernem.be 

Marithé Sabbe (takverantw.) 0493 91 81 88 

Lars Van Nevel 0493 03 45 31 

Laura Keerman 0491 61 03 39 

Arne Vincke 0478 10 15 04 

Astrid Maly 0492 45 53 02 

Niels Decoster 0471 82 15 15 

 

  

Contact 

mailto:groepsleiding@scoutsbeernem.be
mailto:kapoenen@scoutsbeernem.be
mailto:wouters@scoutsbeernem.be
mailto:woudlopers@scoutsbeernem.be
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Leiding Groot kamp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonggivers 

 

jonggivers@scoutsbeernem.be  

Maurits O’Rourke (takverantw.) 0476 03 33 39 

Arne Van Damme 0493 33 83 86 

Diete Martelez 0493 33 15 65 

Marit Tanghe 0492 39 04 77 

Jelle Vandenberghe 0475 97 04 88 

Dario Mouset 0472 33 63 17 

 
Givers  

 

givers@scoutsbeernem.be  

Brecht Cooleman (takverantw.) 0485 78 86 32 

Benten Vermeersch 0468 22 98 64 

Lars Leenders 0475 97 04 88 

Loïc Marchand 0489 99 40 33 

Flore Swinnen 0470 30 46 84 

Emma Verhelst 0493 44 39 75 

 

Jins 

 

jins@coutsbeernem.be 

Victor Vanbaelenberghe (takverantw.) 0485 76 41 71 

Ward Renier 0479 46 50 97 

mailto:jonggivers@scoutsbeernem.be
mailto:givers@scoutsbeernem.be
mailto:jins@coutsbeernem.be
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We zijn super enthousiast om aan te kondigen dat we dit jaar starten met een 

WhatsApp-community voor scouts Beernem! Dit is dé plek voor snelle updates, 

leuke nieuwtjes en belangrijke mededelingen. 

Waarvoor gebruik je de WhatsApp-groep? 

• Snelle updates: Veranderingen in het programma, verplaatsingen, ... 

• Praktische informatie: Afspraken, benodigdheden, ... 

• Algemene mededelingen: Start inschrijvingen, belangrijke data, ... 

Waarvoor gebruik je de WhatsApp-groep NIET? 

• Individuele vragen of problemen: Voor persoonlijke vragen of klachten, 

contacteer je altijd de takverantwoordelijke via e-mail. 

• Afwezigheidsmeldingen: Gelieve afwezigheden of ziekte niet te melden. 

Hoe word je lid? 

1. Zoek de QR-code: Op de achterkant van het boekje vind je alle QR-codes 

van alle takken.  

2. Scan de code: Scan de code van jouw zoon en/of dochter haar tak. Gebruik 

de camera van je smartphone om de code te scannen. 

3. Join de groep: Volg de instructies en je maakt automatisch deel uit van 

de groep! 

Wil je ook op de hoogte blijven van algemene mededelingen? Scan dan de 

onderstaande QR-code. Dit is de algemene chat en hier vind je bijvoorbeeld 

informatie over inschrijvingen voor kampen of weekendjes. 

 

Belangrijk: Gebruik de community alleen voor 

relevante informatie. Samen maken we er een 

leuke en efficiënte scouts Beernem community 

van! 

 

 

 

Whatsapp community 



 

49 
 

 


